
berichten van en over het jongerenwerk van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem

De pelgrimsreis krijgt steeds meer vorm. We gaan met 
26 mensen richting het prachtige Glasgow: de stad van 
Adam Smith en Iona, de stad van de Schotse kilt en de 
doedelzak. We reizen door de stad en door de tijd, we 
luisteren naar verhalen en de geluiden van de industrie,
we reizen door de prachtige Schotse natuur en bezoeken 
het grootste industriële hoogstandje van het land. 
Per trein zullen we afzakken richting Londen en ons laten 
verrassen door de stad van de grootste voetbalclub van het 
land, de stad van het textiel en de stad die gold als bakermat 
van de industriële revolutie: Manchester. We bezoeken daar 
verschillende hoogtepunten uit de tijd van die revolutie, 
zoals het ‘national coal mining museum’. 
Wederom per trein reizen we door naar onze eindbestem-
ming Londen, waar we zoeken naar wat er over is van de 

Joep Stassen voegt zich 
als leiding bij de pelgri-
mage en stelt zich voor. 
‘Als je kijkt naar mijn 

werk, probeer ik twee 
kanten van mij met elkaar 

te verenigen: de econoom en de 
stand-up comedian. Dat lukt soms 
helemaal niet en soms heel aardig. 
Ik ben op mijn best in een zakelijke 
omgeving waar men wat smeermiddel 

kan gebruiken om de communicatie en 
verbinding op gang te brengen. Als je 
me thuis ziet, dan ben ik in de weer 
met potten en pannen (meestal de 
afwas, Beatrijs, mijn vrouw, kookt als 
een pro), in de tuin, op de markt 
boodschappen doen, met een boek of 
laptop op schoot. De tv staat eigenlijk 
altijd uit, maar we hebben nu weer 
even een netflix-periode. Onze zoon 
Jonas, ex-Sneeler, studeert en woont 

in Amsterdam. Als je me alleen tegen-
komt ben ik aan het hardlopen, fietsen, 
in de auto op weg voor mijn werk door 
heel Nederland of zwem ik in zee. 
Ik kijk er naar uit om mee te gaan op 
Pelgrimsreis. Deze manier van reizen 
voedt me: met een groep (niet zomaar 
een groep, maar Sneelers, nieuwsgierig, 
eigenzinnig en op zoek), met een 
thema en met een gedachte (verbin-
ding en begrip). Ik hoop ook anderen 
te ‘voeden’ met mijn aanwezigheid en 
mijn bijdragen.’ •

industriële revolutie in deze gigantische stad. We treden 
in de voetsporen van de trekpaarden en lopen langs de 
eindeloze kanalen, we verdwalen in de prachtige straten en 
dompelen onszelf onder in de hectiek van deze wereldstad. 

En dan. Het is een mooie reis, een intensieve reis, een reis die 
ons verbindt met verleden en toekomst en met elkaar. Het is 
een reis die ons hopelijk samenbrengt. Een reis die verbindt, 
met elkaar en met onszelf, zoals echte pelgrims. Maar we 
willen meer dan dat. We willen onszelf verbinden met de 
gemeenschap waar we onderdeel van uitmaken. En daar 
hebben we hulp bij nodig. Vragen en/of opdrachten die ons 
kunnen helpen die verbinding te vinden en ons kunnen 
aanzetten tot inkeer en contemplatie. En jullie kunnen ons 
daarbij helpen! 
Hebben jullie, als onderdeel van onze gemeenschap, dat 
soort vragen/opdrachten voor ons? We willen ze meenemen 
in onze koffer. Mail ze naar sneel@vdgh.nl. We willen het 
samen doen. Dan wordt dit nog onvergetelijker dan het al 
zal worden. •

Pelgrimsreis

wie is Joep Stassen?
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Sneel is de verzamelnaam voor 
het jeugd- en jongerenwerk van de 
Doopsgezinde Gemeente Haarlem 
(vdgh). Er wordt van alles georga-
niseerd, voor iedereen van 4 tot 30+. 
Kijk voor het gehele aanbod op 
www.sneel.nl bij ‘groepen’.
Op vrijdag is Sneel speciaal voor 
jongeren van 12 tot 18 jaar. Gezamenlijk 
avondeten en daarna een verrassend 
programma. Wat kun je verwachten? 
Elke week een knotsgekke, spectacu-
laire en creatieve activiteit: een spel, 
samen iets maken of ergens heen. 
Soms zet het thema je aan het den-
ken… Iedereen is welkom. Kom eens 
vrijblijvend kijken of meedoen.

Jeugd- en jongerenhuis Sneel
Peuzelaarsteeg 4
2011 hv Haarlem, 023 534 34 08
sneel@vdgh.nl

Melanie la Belle, vaste bezoeker van 
Sneel, had een goed idee voor het 
programma: geld inzamelen voor 
Dance4life, voor jongeren in Bangla-
desh die te maken krijgen met seksueel 
geweld. Een heftig en vaak moeilijk 
onderwerp, waar Dance4life zich voor 
inzet om dit onderwerp bespreekbaar 
te maken voor jongeren! 

Van de website van Dance4life: 

‘Omdat je tijdens je pubertijd liever 
met leeftijdsgenoten over seks praat 
dan met volwassenen, traint Dance-
4life juist jonge mensen om de 
Journey4Life wereldwijd te versprei-
den. We werken als een Social 
Franchise met lokale partners die 
mede-eigenaar worden. Zo werken 
we effectief en efficiënt samen om op 
grote schaal jongeren te bereiken.’
www.Dance4life.nl 

het goede doel Melanie heeft zowel het kader als 
de Sneelers overgehaald om geld in te 
zamelen voor dit goede doel!
Op vrijdag 1 december gingen we van 
start! Melanie heeft samen met 
Maartje tijdens de koopavond in de 
Grote Houtstraat warme chocomelk en 
zelfgemaakte pepernoten verkocht. 
De andere Sneelers waaronder Tijmen, 
Gilbert en Malcolm gingen samen met 
jeugdwerkbegeleider Andrea langs de 
deuren om te collecteren! Malcolm 
vond het een goed idee dat Andrea 
meeging ‘omdat ik niet zeker ben 
dat mensen de deur opendoen voor 
drie jongens met bontkragen’. Gelukkig 
werden we positief verrast door het 
vertrouwen en de vrijgevigheid van de 
buurt! 

Uiteindelijk hebben de Sneelers € 20,41 
opgehaald! Melanie zelf heeft daar nog 
€ 70,– bij verzameld, en haar klas 1D 
van de Paulus Mavo € 385,–! Dat was 
het hoogste bedrag van de hele school. 

We zijn bij Sneel erg trots dat de 
jongeren zich zo inzetten voor wereld-
problematiek. •
	 Andrea Wieffering
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door Kalle Brüsewitz

kid’s academy 
Het is tijd voor iets nieuws. Iets groots. 

Iets moois. Iets spectaculairs. Zondag-

middag, in de gang. In de kerk. In het 

hart van de stad. Heel veel kinderen, 

jongeren, ouders. Goede verhalen, 

mooie muziek, leerzame lezingen, gave 

proefjes. Met mensen die je kent van 

bijvoorbeeld televisie of internet. 

Mensen die je kent uit de boeken of uit 

de krant. Mensen met passie, mensen 

die jou wat willen laten voelen, 

vertellen, laten zien. En iedereen is 

welkom om te luisteren, mee te doen, 

te verwonderen, te leren, te kijken, te 

voelen, te zijn. Noem het een ‘kids 

academy’. Maar noem het vooral een 

fantastische middag. Hou ons en onze 

informatiekanalen in de gaten, want 

het wordt mooi en meer informatie 

volgt snel. Maar wees erbij! De eerste 

is al in het voorjaar!


